Welkom in de Wintertuin van de Ursulinen

Stap binnen in de betoverende wereld van het voormalig internationaal meisjespensionaatin
Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Laat je leiden langs indrukwekkende hoogtepunten van het
historische gebouwencomplex en bezoek de adembenemende wintertuin in art-nouveaustijl uit
1900. De schitterende glas-in-loodkoepel creéert een magisch licht- en kleurenspel en zal je
ongetwijfeld verwonderd achterlaten.

Art nouveau

De feeérieke wintertuin uit 1900 is opgetrokken in art-nouveaustijl. Het veelkleurige glas-in-
loodraam van de koepel brengt de thema's van ochtend, middag en avond tot leven: een geliefd
motief in deze kunststroming. Ook zal je talloze bloemen- en dierenmotieven ontdekken die in
het glaswerk zijn verweven. De Wintertuin van de Ursulinen is een uitzonderlijk vroeg buiten
stedelijk voorbeeld van deze bijzondere stijl. Kortom, een prachtig staaltje art nouveau van
wereldniveau!

De Wintertuin van de Ursulinen is de ideale plek om te ontdekken met een groep vrienden,
collega’s of familieleden. Ook verenigingen zijn welkom.

Als belangrijke extra’s krijg je de La Fontainerefter, de Kerkgang en kloosterkerk, de Bloemengang
en de unieke pianogalerij te zien. Die ruimtes bezoek je niet tijdens het individuele
belevingsparcours.



