
IKEBANA is de zeer verfijnde traditionele Japanse kunst van 

het bloemschikken. 

Het woord IKEBANA betekent 'levende bloem'. De focus ligt op 

de compositie van het werk en niet op bloemen zelf. Daardoor 

kunnen er ook andere materialen en planten gebruikt worden bij 

het maken van een bloemstuk. Het is een kunstvorm die al 

bijna 1000 jaar bestaat en daardoor verschillende 

stromingen/scholen heeft. Maak gebruik van een unieke kans om 

onder leiding van uiterst getalenteerde mensen  kennis te 

maken  met deze kunstvorm. (Ter info: geïnspireerd op tekst 

Japanse tuin Hasselt) 

 


